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Het document dat voor u ligt is geen boek, het zijn

slechts bladzijden uit een boek. Bladzijden waarin

zr.Hildegard vertelt over een bijzonder hekje.

ter inleiding
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Met de voor haar kenmerkende humor vertelt zr.Hildegard het verhaal achter het

hekje dat ongeveer ter hoogte van de ijskelder is aangebracht op

landgoed Doornburgh. Een hekje dat heel bijzonder werd nadat het na een historisch

onderzoek beschreven werd.

Het hekje vindt u met de schatkaart uit het boek Doornburgh tussen IJskelder en

Doornburgh.

Deze bladzijden zijn onderdeel van het hoofdstuk ‘Tuin’. Dat hoofdstuk komt uit het

boek 'Doornburgh verhaalt'. Dit boek kent vele verhalen en vele lagen, van en over

Doornburgh zelf, maar ook van en over andere bijzondere plekken in Utrecht. In de

virtuele boekenkast 'Utrecht verhaalt' komen de lagen en verhalen bij elkaar. In elk

boek uit deze kast kun je in real time en real life ontdekken dat de Provincie

een groot, levend en bruisend ontdekkingsmuseum is. Bruis en surf mee en kom op

onverwachte lagen en plaatsen!
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Toen wij in Lochem woonden, op de Cloese, lieten wij door de dorpssmid

een bescheiden hekje maken als afscheiding tussen het terrein van de

zusters en dat van de leerlingen.

In 1957 verhuisden wij, 25 zusters en ongeveer evenveel leerlingen, naar

Maarssen. Het hekje ging mee. Alsook een zware zwerfkei, die nu voor

Klein Doornburgh ligt. Mee gingen ook twee uit hardsteen gekapte

varkenstroggen. Die waren natuurlijk oud en speciaal, en als zodanig

herkend door de toenmalige priorin, Josefa Haeck. Ikzelf zag het toen als

een overdreven en kostbare verhuizing.

Maar wat gebeurde? We waren nauwelijks op Doornburgh of het hekje

kreeg een plaats bij het begin van het bos, als afscheiding tussen gasten en

zusters die in die tijd nog dachten dat ze achter slot moesten zitten. De

varkenstroggen werden op hun kant gezet, ter weerszijden van het hekje.

De uithollingen werden aan de onderkant rechthoekig uitgekapt. Wilde

roosjes ernaast. Het leek heel wat en nog romantisch ook! Venus en Adonis

konden er zo instappen!

Jaren later werden alle monumenten op het terrein van Doornburgh nog

eens officieel geklasseerd. Naast het beroemde Louis XIV-hek (in 2005

gerestaureerd voor ruim € 120.000) stond tot onze grote verbazing en

hilariteit het Cloese-hekje vermeld. Een Rijksmonument tussen twee

varkenstroggen! Navraag bij onze oude Lochemse vrienden bracht de naam

van de inmiddels overleden dorpssmid in herinnering. Hij verdient postuum

erkenning: smid Van Mameren uit Lochem.

De les is: ook als hek kun je omhoog vallen. Wanhoop dus niet!

Zr. Hildegard Schoffelmeer

Priorij Emmaus Maarssen

april 2005
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Tezamen met het beschreven hekje kwamen ook andere elementen uit

de tuin in Lochem naar Maarssen.

Met de schatkaart in ‘het boek Doornburgh’ vindt u de kei in het gebied

Doornburgh (nabij Klein Doornburgh. Maria in de wind staat in

Cloeseland.
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ontdek!
Doornburgh/ Tuin )/

Omhoog gevallen hekje versie 27 oktober 2015/ #

Maarssen

Priorij Emmaus, Landgoed Doornburgh, Diependaalsedijk 17

Lochem

Kasteel De Cloese, De Cloese 1 Lochem
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uit de

boeken doen
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Het door zr.Hildegard is opgetekend door:

Gerda Mensink

Foto’s:

Albert Retel

Eindredactie en vormgeving

Albert Retel, ar-gitect


